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het beenderen huis van Douaumont

- EEN PRIVE WERK -
Zonder subsidie sinds 1919

En sinds 1932 erkent als nuttig voor het openbaar

@ BELANGRIJKE DATA

1919 Begin van het )
beenderenhuis project

1920 Leggen van de
eerste steen

1926 De lantaarntoren
is gebouwd

1927 Overbrengen van de

lichamelijke overschotten

1932 Offici€le opening

A? DE GRONDLEGGER

Bisschop Ginisty, van Verdun
trekt over de slagvelden van
Verdun na de Wapenstistand
in1918 en ontdekt de duizenden
niet identificeerbare mense-
like overschotten. Hij beslist
,Om aan deze oorlogsslach-
toffers een waoardig graf te
bieden”: Het beenderenhuis
van Douaumont.
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EEN TIJDELUJK
BEENDERENHUIS

Meteen in 1918 worden de
lichamen en beenderen
van de slagvelden ge-
haald. En in afwachting
van de oprichting van
het monument worden
ze bewaard in een tijde-

liik beenderenhuis onder
toezicht van een paro-
chiepriester en veteraan
van Verdun.

3 DE INTERNATIONALE
[ 274 BIJDRAGE

Het actiecomité van het
beenderenhuis van Douaumont
vraagt een internationale
bildrage om geld op te
halen ~ voor de  bouw van
het monument. Rijk of arm,
rive of publiek, iedereen
an geven aan de hand
van hun mogelikheden om
het kunstwerk van het
beenderenhuis in Douaumont
te financieren.



HET KLOOSTER

Aan weerszijden van de ingang,
onder de toren bevindt zich de
hoofdgalerij, ook wel klooster
genoemd. Deze is 133.32 meter
lang bevat 46 cenotafen in
18 alkoven. Deze symbolische
graven bevinden zich boven
de kuilen van 14 m® waarin de
beenderen zin opgeslagen
van de diverse slagvelden.
Deze kuilen zijn zichtbaar via
ramen aan de achterzide
van het beenderenhuis.
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DE VLAM VAN
HERINNERING

Ter gelegenheid van cere-
monies wordt de viam van
herinneringinstand gehouden,
deze bevindt zich op elke
uiteinde van het klooster in
het midden van een schild. Elk
joar wordt deze opgehaald
op het graf van de onbekende
soldaat onder de Arc de
Triomphe en teruggebracht
naar het monument door
,die van Verdun”.

DE GRAVURES

Op verzoek van de families
zin op de muur van het
klooster, de namen van
de vermiste soldaten van
de slagvelden in Verdun
gegraveerd. Zonder onder-
scheid te maken in hun
nationaliteit of geloof. Meer
dan 4000 soldaten zijn al
ingeschreven en elk jaar
komen er nieuwe namen bij.

HET KAPEL

In het kapel rust bisschop
Ginisty grondlegger van
het monument en de
eerste kapelaan van het
beenderenhuis Abbé Noél.
De ramen vertegenwoor-
digen de kruisweg op de
slagvelden.

DE LANTAARN
VAN DE DODEN

Monument-toren is

meter hoog. O

top bevindt zic
,Louise-Anne-Charlotte”

een grote klok van 2100 kg.
Deze toren wordt ook wel
,de lantaarn van de doden”
genoemd want deze ver-
licht de slagvelden en de
necropolis van Douaumont
in de nacht.

Niet op de openbare weg gooien



